
Afscheidswoordje Annemiek:


Geachte Voorzitter, Beste Annemiek,


Daar ga je dan als Voorzitter.

Heel bijzonder, dat jij het het zo’n 6 jaar geleden hebt aangedurfd om voorzitter te worden.

Je hebt heel wat emoties over je heen gehad en gekrenkte zieltjes weer proberen te kalmeren.

Ik ga hier verklappen dat je regelmatig slapeloze nachten hebt gehad van de nasleep van een 
roerige tijd van vóór jouw aantreden.

Maar wat het belangrijkste is, dat je onze club geweldig hebt opgebouwd in jouw jaren.

Je was gelijk heel gedreven bezig. Je wist snel hoeveel en van welk type boten Salland heeft.

Je was er altijd en overal. Wist precies wat er speelde.

Als bewijs wil ik hier toch wat feiten aanhalen:

1  Annemiek heeft uitstekende antennes waarmee ze spanningen in onze club weet te herkennen.

2  Annemiek weet emoties met wat extra aandacht altijd weer in goede banen te leiden.

3  Annemiek heeft duidelijk structuur gebracht in de geldstromen voor onderhoud en vernieuwing.

4  Er was budget voor een nieuwe keuken, restauratie van en voor nieuwe boten en veel meer.

5  Ook is Annemiek een heel handige Harry gebleken in het verwerven van voor onmogelijke

gehouden subsidies. Denk aan de onlangs gelegde bestrating van hek naar vlot.

Mede dankzij haar goede contacten met de Gemeente H’berg. Chapeau !

6  Samen met Heleen is enorm veel tijd gestoken om alle Roei-procedures en veiligheids-
voorschriften up-to-date te maken en te houden. Het klopt gewoon allemaal.

Een geweldig 2-span was het.


Je bent echt onvermoeibaar gebleken, want naast je voorzitterschap was je ook nog een 
aanzienlijke karrentrekker van de Toer-Cie.

In de, helaas ter ziele gegane Vechtrace, heb jij ook een grote inbreng gehad.

Je hebt daarnaast nog een cursus Kamprechter gevolgd en als trainee de nodige wedstrijden in 
het land gevolgd.


Beste Annemiek, na deze loftuitingen ook nog wat plaagstootjes van ons:

Je bent een echte Snelle Jelle. Vaak te snel en te ongeduldig voor ons.

Je vindt dat je ons altijd snel moet antwoorden. Te snel vinden wij.

Jij vindt dat je al een antwoord moet geven op vragen van ons,

terwijl de vraag nog maar half gesteld is. En daar vinden wij wat van.

Je vindt dat je je overal mee moet bemoeien. Maar dat vinden wij niet.


Maar wat is de eindconclusie:

We zullen je belangstelling missen die je had voor alle roeiers, van jong tot oud.

Vooral je aandacht voor diegenen die de handen uit de mouwen steken voor onze mooie club.

Dat geeft de motivatie van deze doeners een boost.

Persoonlijk heb ik, in mijn bijna 25 jaar bij de club, nog nooit zo’n betrokken voorzitter 
meegemaakt. Zeker de laatste weken, toen je steun en toeverlaat, Heleen om 
gezondheidsredenen plots niets kon doen.

Jij hebt veel voorbereidingen voor deze ALV er ook nog allemaal even bij gedaan.

Ik weet dat je er soms dag en nacht mee bezig was.


Nogmaals heel veel dank voor jouw geweldige bijdrage voor onze Roeivereniging.


Groet, Hendrik 



