
 
 

Carel Wilbrenninck (75), oud-bestuurslid van Het Spaarne en in zijn jonge jaren actief 
roeier in onze Toer de Tulp,  schreef in zijn clubblad het volgende verslag over  ons 

doopfeest. 
 

Hoewel het alleen tekst bevat, is het een te sappig verhaal om het hier niet te plaatsen: 
hoe  een roeier uit het Westen ons, ons clubhuis en onze activiteiten ziet. 

 
 

Weerzien met een oude vriend 
 
 
Op uitnodiging van  de roeivereniging Salland in Gramsbergen, kon de reporter van de dag, 
voorzien van de broodnodige vaar- en wegenkaarten, feilloos de prachtige behuizing van 
Salland vinden. 
Daar moet je heen om eens iets moois te zien. Een schitterend kanaal, de rivier de Vecht om de 
hoek en een voor smokkelaars van koffiebonen prachtig achterland. 
Tevens een clubgebouw wat er mag wezen en allemaal vriendelijke leden. 
Dat zijn er ongeveer 90, men kent elkaar dus allemaal. Het is er bijzonder gezellig, zo mag je dat 
dan wel omschrijven. 
  
De reden van het bezoek was de plechtige ingebruikstelling van een “oude acht”.   
Salland, eens op zoek naar een acht, vond  er een bij de ZZV. U raadt het al: onze beste oude 
acht “ Het Spaarne” van onze vereniging , die in 1981 verdween uit ons eigen wedstrijdvak. 
 
Meegenomen naar Gramsbergen werd de boot opgeborgen in de fabriek van Piet Toering, die 
altijd geboeid wordt door houten boten.  
De heer Toering kocht ook al eens het Zwitsers Paviljoen van de Wereldtentoonstelling in 
Hannover, zaagde dit doormidden en maakte er twee clubgebouwen van: één voor Salland en 
één voor de Scouting. Dat doe je dus als houthandelaar in deze contreien. 
 
Er zijn op die vereniging enige bijzonder handige lieden die wat je noemt het botenbouwervak 
in de vingers blijken te hebben. Ze ontdekten dat de Hes-acht ( A.J. Hes botenbouw te 
Overschie was de bouwer van deze acht) die ze onder handen gingen nemen een boot was van 
een uitzonderlijk goed type en bouw. Dat de boot jarenlang goed was onderhouden door onze 
legendarische Willem en Andries Bakker moeten wij niet vergeten. Ook Wisse heeft er nog 
menig uurtje aan gesleuteld.  
 
 
 
Weet de lezer wel dat zo’n wedstrijdacht uitsluitend naar buiten mocht worden gebracht onder 

het wakend oog van een van de bootslieden? 
 
 
Restauratie van drie jaar! 
 
Bij Salland ging dus nu een handjevol vrijwilligers aan de slag en na drie jaar hobbywerk kon 
Ronald Tulp  - oud chirurg – melden dat de patiënt op de operatietafel weer klaar was voor wat 
je noemt alle voorkomende verenigingsactiviteiten. 
 
 
Een prachtig schip, zoiets zie je vandaag de dag niet veel meer. Daar kan geen kunststof 
snelheidspraam van deze eeuw tegenop. Alles weer in de originele staat: een echte Hes-boot 
zoals het moet zijn. Dat is wat anders dan de grote geel gekleurde merken van tegenwoordig. 
 
 
Wat zegt u? Zo’n antiek schip van meer dan zestig jaar oud, dat is toch niks.  
 



 
 

Welnu, dan kan ik u vertellen dat het emplacement in dit schip door Hes reeds werd gebouwd 
op dezelfde maten als vandaag de dag de zogenaamde snelle plastieke vaartuigen van de 21 e 
eeuw. 
Leuk is om te weten dat het roer een probleem was. Een origineel roer was nergens meer te 
vinden.  
 
Gelukkig wond men nog een Delftenaar die in zijn jonge jaren  veel in de botenbouw-
werkplaats van Hes/Busman in Overschie was geweest en uit zijn hoofd het juiste model 
roertje wist te tekenen.  
 
Tulp en zijn mannen  bouwden het geweldig goed na.  
 
De in de roeiwereld bekende heer Cas Rekers voorzag de huid van een minuscuul laagje 
superdun vezeltapuit en een prachtige laklaag zodat je nog steeds het mooie ceder, waarvan 
de boot gebouwd werd , kan zien.  
Per slot van rekening bouwde Hes in het oorlogsjaar 1942 de boot van de laatste stukken echt 
origineel ceder die hij nog op de plank had liggen… 
 
 


